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Psalm 116 vers 3
De beker van bevrijding hef ik omhoog,
ik roep de naam van de LEVENDE aan.

In het huis van de Levende

“...dat het ons gegeven wordt
te leren uit dit geheim te leven
met hart en hoofd en handen,
dat die gezindheid bij ons is
die ook in Jezus was:
dat wij leren te geven in plaats van te vragen,
aan te kijken in plaats van neer te zien,
te luisteren in plaats van almaar te spreken,
te begrijpen in plaats van te oordelen,
te vergeven in plaats van verhaal te halen.”

W.R. van der Zee
uit: In het huis van de Levende, Den Haag 1986


